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Kerkbalans

Waarom wensen wij elkaar eigenlijk een
gelukkig nieuwjaar toe? We doen dat zo
rond de jaarwisseling en vaak nog de hele
maand januari. Met die gelukwens keren
we ons naar de ander en spreken daarbij
de hoop uit dat alles goed mag gaan.

En die ander zal zich op zijn of haar
beurt met vergelijkbare woorden tot éns
wenden.

Op die ma-
nier houden
wij elkaar een
spiegel voor
en zo’n spiegel
heb je nodig,
want zonder
die ander gaat
het niet: zon-
der anderen
kun je niet
leren, niet
vieren, niet
geloven. In die
zin zouden we
de nieuwjaars-
wensen een
vorm van be-
kering kunnen
noemen, een
bekering die gepaard gaat met een woord
van hoop.
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In de traditie van de kerk is de eerste
zondag van het nieuwe jaar gereserveerd
voor het bezoek van de wijzen uit het
oosten. De wijzen zoeken het pasgeboren
Christuskind en bieden hun geschenken
aan: goud, wierook en mirre.

Die geschenken zijn kostbaar. Met het
goud geven zij iets van hun rijkdom, van
hun aanzien en prestige. De wierook
staat voor hun overgave en gebed. De
mirre is een geurige olie waarmee doden
worden gebalsemd en zijn het teken van
hun versterving. De mirre is tegelijk een
teken van hoop. De diepere betekenis
van de mirre wordt pas duidelijk op het
feest van Pasen als Jezus sterft en wordt
begraven. Zo wordt dit geschenk een
geestelijke bron van aandacht, liefde en
zorg.

In de loop van de maand januari houden
we een gebedsdag voor de eenheid van
de christenen. Er zijn veel verschillende
kerken maar het is van levensbelang om
te weten dat we ten diepste één zijn. We
zoeken elkaar op, proberen samen te
werken en laten een gezamenlijk geluid
horen. Laten we ook dat meenemen.
Op die manier beginnen we het
nieuwe jaar met het delen van

hoop en vrede. Geef
ELGEET

voor de kerk
van morgen

Ds. Herman Offringa

Kerkbalans

De kerk. Wat betekent het voor u? Dat

is best een spannende vraag. Ook als

u geen regelmatige bezoeker bent, kan
de kerk een plek van betekenis voor

u zijn. We hopen dat u zich met de
gemeenschap verbonden voelt. Misschien
bezocht u in het afgelopen jaar ook

een viering of had u contact met onze
predikant. De kerk is een plek om de
diensten samen te vieren, zoals met Kerst
en Pasen of bij een doop of huwelijk.

Er worden ook culturele activiteiten
georganiseerd, zoals Open Kerkdagen,

de jaarlijkse Open Monumentendag, de
wisselende exposities en de maandelijkse
concerten. Voor veel mensen is de kerk
ook een plek om rust te vinden en te
gedenken.

Dankzij de opbrengst van de

Actie Kerkbalans kunnen we onze
kerkdiensten houden, diverse activiteiten
organiseren, pastorale bezoeken brengen
en omzien naar elkaar. In het kort
gezegd: met uw bijdrage kunnen we
samen kerk zijn. We zijn afhankelijk van
uw steun.

In 2026 wordt o.a. het buitenschilderwerk aan het houtwerk en de muurankers
uitgevoerd. De scheuren in de muur van de consistorie worden gerepareerd

Als kerk krijgen we alleen subsidie voor
het onderhoud van onze monumentale
kerk.

In 2024 is er € 16.000,- aan bijdragen
ontvangen en in 2025 is er door onze
gemeenteleden en dorpsbewoners ruim
€ 15.500,- toegezegd. Hartelijk dank
daarvoor!

Afgelopen jaar is het binnenschilderwerk
aan deuren en wanden uitgevoerd en
zijn de gebreken aan de noodverlichting
hersteld. Om ons monument goed te
kunnen onderhouden vragen wij ook een
bijdrage aan onze dorpsgenoten.

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’
is het thema voor Actie Kerkbalans
2026. Door gezamenlijk onze (financiéle)
schouders onder deze actie te zetten
behouden we wat waardevol is. Zo blijft
onze kerkgemeenschap van waarde voor
ons als gemeenteleden en de samenleving
om ons heen.

Geef voor uw kerk wat u kunt missen.
Zo behouden we samen wat waardevol is!

en de vloertegels/plavuizen in de kerk worden vastgelegd en indien Geef

nodig opnieuw gevoegd.

ELGEET
voor de kerk

van morgen

Kerkbalans

Uitgaven (€) Inkomsten (€)

2.600 Lasten kerkdiensten

3.400 Verplichtingen PKN

9.100 Beheer, administratie
38.000 Pastoraat

17.900 Kerkbalans/ collecten

92.500 Pacht

17.300 Rente/dividend/belegging
9.600 Subsidies

79.100 Gebouwen en gronden
5.100 Nadelig saldo

Belastingvoordeel

Geef slim. Uw bijdrage Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij uw
aangifte inkomstenbelasting. Onze gemeente heeft een ANBI-
beschikking. Nog meer belastingvoordeel hebt u als u een
schenkingsovereenkomst aangaat.

Informatie op onze website:
www.kerksheerabtskerke.nl/kerkbalans
of scan de gr-code

Rekeningnummer IBAN NL67 RABO.0373.7147.26
t.n.v. Protestantse Gemeente 's-Heer Abtskerke/Sinoutskerke
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Een aantal weken geleden kreeg ik

de vraag om een stukje te schrijven
voor kerkbalans. Er werd me gevraagd
waarom ik lid gebleven ben van de kerk
op ’s-Heer Abtskerke terwijl ik verhuisd
ben naar Nieuwdorp.

Een logische vraag want normaal
gesproken ben je lid van de kerk in

de plaats waar je woont. Ik vind het
belangrijk dat er betrokkenheid is bij de
kerk waar je lid van bent dus waar je bij
wilt horen.

Omdat ik niet de behoefte voel om een
kerkdienst bij te wonen en ook buiten
het dorp Nieuwdorp woon heb ik geen
connectie met de kerk daar.

Op ’s-Heer Abtskerke ben ik altijd
betrokken geweest. Als kind heb ik via
de zondagsschool kennis gemaakt met
de kerk. Toen mijn zondagsschooltijd
erop zat werd ik gevraagd om te blijven
als leiding. Dit heb ik een aantal jaren
met veel plezier gedaan.

Er zijn veel herinneringen die me doen
denken aan de gemoedelijke sfeer en

de gezelligheid binnen de kerk. De
echte kaarsjes in de kerstboom die

de kerstdienst van de zondagsschool
altijd extra spannend maakten, de
rommelmarkten en de musicals waar ik
altijd aan meedeed. Verder was ik met
enige regelmaat in de kerk te vinden om
dwarsfluit te spelen tijdens een dienst.

Iets wat altijd een beetje spannend was
maar vaak een heleboel leuke reacties
opleverden.

We hebben er ook bewust voor gekozen
om in de kerk in ’s-Heer Abtskerke te
trouwen. Toen woonden we al niet meer
op het dorp maar de keuze voor de kerk
in ’s-Heer Abtskerke was snel gemaakt.

Nu inmiddels bijna 20 jaar verder heb
ik nog steeds warme herinneringen. Ik
kom niet vaak meer in de kerk maar wil
via kerkbalans mijn steentje bij blijven
dragen voor de kerk en de gemeente.
Iets waar ’s-Heer Abtskerke
trots op mag zijn.

Geef

Corine Rijk vandaag
voor de kerk

van morgen

Actie
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Het jaar 2025 is weer voorbij, een
succesvol jaar met leuke, zeer
afwisselende exposities en exposanten.
Een groep van de Kunst Kring
Reimerswaal heeft zijn werken laten zien,
enkele van de cursisten van Ilse van
Loo-Remijn en een groepje dat Chinees-
Japans schilderen als zijn hobby heeft.
Tijdens Monumentendag mochten de
bezoekers hen aan het werk zien. Verder
waren er nog anderen die individueel
hun schilderijen, keramiek en sieraden
lieten zien.

Het was beslist heel leuk voor passanten,
vaak op de fiets, kunstliefhebbers,
vrienden en bekenden van de schilders
en dorpsgenoten om de kerk op een
andere wijze te bezoeken.

Het succes van 2025 gaan we dit jaar
proberen te evenaren, met het aantal
exposanten zal het zeker wel lukken,
alle maanden hebben weer een nieuwe
tentoonstelling. Soms zelfs twee.

In april gaat het jaar van start met een
altaarwerk van Barbara van Dijk uit
Ovezande. Zij heeft speciaal een drieluik
gemaakt wat in de kerk komt te staan,
beschilderd in de stijl van de Gouden
Eeuw. Barbara is een bekende binnen
de gemeente Borsele, zij heeft in 2024 de
ZR-Cultuurprijs gewonnen en in
november afgelopen jaar hebben er in het
Gemeentehuis schilderijen van koeien
gehangen, waaraan een wedstrijd voor
kinderen was gekoppeld.

Verder komt de Kunstkring Reimerswaal
weer aan de beurt, nu met andere
schilders en tekenaars, Rini en Pieter,
die hun werken uit de tekenlessen, die
ze volgen, laten zien. En anderen, die we
nog moeten indelen over de resterende
maanden. Na september is het weer
gedaan, met zeker een hoogtepunt op
Monumentendag.

We maken het programma in januari/
februari bekend via de Kerkwijzer en
de dorpskrant Poelpraat, verder op
Facebook, in kranten en via postertjes.
Iedereen is van harte welkom, tijdens
de Open Kerk zaterdagmiddagen, in de
Johannes de Doperkerk
aan de kerkring.

Geef
VELEED]
voor de kerk
van morgen

Martine Bauer
Hanneke van Baalen
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