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‘IN WOORDEN KUNNEN WONDEREN LEVEN’

De wereld waarin ik opgroeide, werd beheerst door principes en idealen
uit een voor ons verre tijd, en, naar het schijnt, ver verwijderd van de
problemen waarmee een mens geconfronteerd wordt in het midden van

de twintigste eeuw. Mijn weg betekende evenwel geen breuk met deze
idealen. (...) Ik wilde oprecht en ronduit een persoonlijk geloof opbouwen
in het licht van de ervaring en van eerlijk nadenken. Deze inspanning |(...)
heeft me teruggebracht bij mijn uitgangspunt. Nu begrijp en beaam ik de
geloofsvoorstellingen, die ik eens overnam op een leeftijd dat het voor mij nog
onmogelijk was hun inhoud in te zien of ze tot een deel van mijn eigen ik te
maken.

Deze woorden staan in het manuscript van een Canadese radio-uitzending
uit 1954. Daarin legde de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde
Naties, Dag Hammarskjold (1905 — 1961), rekenschap af van zijn
geloofsweg.

Veel, vooral oudere mensen, zijn opgevoed met het geloof. Sommige
hebben mij verteld dat elke dag na de warme maaltijd een stuk uit de
Bijbel werd voorgelezen. Vaak vroeg ik dan: ‘Hebben uw ouders met u daar
dan ook over gesproken?’ En telkens luidde het antwoord steevast: ‘nee’.
Enkele gemeenteleden zeiden dat zij het zelfs tijdens de catechisatielessen
niet durfden om aan de dominee een vraag te stellen. ‘Dat kan ik me
haast niet voorstellen’, antwoordde ik. Zelf heb ik namelijk tijdens de
catechisatielessen soms wel een vraag aan de dominee gesteld. Dat heeft
er zeker mee te maken dat ik in een andere tijd ben opgegroeid. Wat mijn
gesprekspartners over hun catechisatielessen vertelden, was immers heel
gebruikelijk in hin jeugdjaren: je stelde geen vragen bij wat de meester of de
dominee zei.

Vandaar dat ik me kan voorstellen dat veel ouderen de ervaring van Dag
Hammarskjold delen: u groeide op met de Bijbelverhalen, die, ‘naar het
schijnt, ver verwijderd [waren] van de problemen waarmee een mens
geconfronteerd wordt in het midden van de twintigste eeuw’. Het leken

dus verhalen die weinig te maken hadden met de tijd waarin uzelf leefde.
Dat ‘betekende’ - althans voor velen van u - ‘evenwel geen breuk’ met de
christelijke normen en waarden. Maar om ‘een persoonlijk geloof op [te]
bouwen’, om de christelijke normen en waarden ‘tot een deel’ van uw ‘eigen
ik te maken’, moest u ze kunnen verbinden met uw eigen ervaring.

In mijn ogen speelt de eigen ervaring een belangrijke rol bij onze
geloofsontwikkeling. De Bijbel staat vol verhalen van mensen die op
bepaalde momenten van hun leven ervaringen met God hebben opgedaan.
Wanneer eigen ervaringen aan die van Bijbelse personages aansluiten, voel
je je daarin erkend. Dan besef je dat de Bijbelverhalen niet bij het verre
verleden horen, maar iets te zeggen hebben voor het leven hier en nu.

Wat je meemaakt, kan invloed hebben op waar je je mee bezighoudt. In

één van mijn vroegere gemeenten heb ik een man ontmoet die een fervent
sportvisser was. Hij vertelde me dat hij lange tijd helemaal niets met vissen
had, tot hij bevriend raakte met iemand die daar heel enthousiast over was.
Uit pure nieuwsgierigheid ging hij een paar keer met die man mee. Eerst
moest hij innerlijk glimlachen, wanneer hij zag hoe zijn vriend bij elke beet
in vuur en vlam raakte. Maar opeens sloeg de vonk over en kwam ook hij in
de ban van het sportvissen. En dat veranderde eveneens zijn kijk op natuur
en milieu.
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Ook ons denken over het geloof kan veranderen door wat wij meemaken.

Zo kan het verlies van onze gezondheid ons vertrouwen in God aan het
wankelen brengen. Maar het kan ons juist ook aanzetten om op zoek te
gaan naar een spiritualiteit die ons geloof versterkt. En misschien zet een
ander je daarbij op het goede spoor. Daarom vind ik het kringwerk juist

zo waardevol. Daar wissel je namelijk van gedachten over een bepaald
onderwerp en hoor je ervaringen die anderen hebben opgedaan. Vaak
reageer je daarop door een gelijksoortige belevenis te vertellen. Of je geeft
aan, hoe je een vergelijkbare situatie heel anders beleeft.

Ervaringen en gedachten van anderen verbreden je horizon. Je krijgt te
horen hoe je bepaalde dingen anders kunt zien of hoe je er anders over kunt
denken dan je zelf doet. Ieder van ons beschikt maar over een beperkte
schat aan ervaringen. En ieder van ons gaat in zijn of haar denken langs
gebaande wegen. Dat maakt onze zienswijze beperkt en soms zelfs eenzijdig.
Om in onze beperktheid en eenzijdigheid niet te blijven steken, hebben we
anderen nodig die ons met hun andere ervaringen en gedachten verrijken.
Hun woorden kunnen voor ons wonderen doen. Ze kunnen ons op andere
gedachten brengen. Dick Ellen schrijft dan ook dat in woorden wonderen
kunnen leven:

in woorden kunnen wonderen leven

dat is
waarom er zoveel sprookjes zijn
waarom er zoveel liefde is weggeschreven
waarom ze zo gelovig kunnen zijn

maar woorden zijn materie niet
onoverschrijdbaar grensgebied

ik kleine god
ik ga aan mijn eenzijdigheid kapot.

Woorden kunnen in ons weerklinken. Ze kunnen ons vervullen met een
nieuwe gedachte of een nieuw inzicht. Soms denken we daarop door en
veranderen we iets aan ons gedrag. Soms wekken ze onze nieuwsgierigheid
en zetten ze ons aan om iets nieuws uit te proberen. En dat kan ertoe leiden
dat we enthousiast raken over iets waar we voor die tijd geen oog voor
hadden. Zoals de man uit één van mijn vroegere gemeenten die door het
enthousiasme van zijn vriend een passie voor het sportvissen heeft ontdekt.
Maar het kan net zo goed een bepaalde manier van Bijbellezen of bidden zijn
die je op zo’n manier op het spoor komt.

Het kringwerk is dus van grote waarde, omdat het ons met anderen in
contact brengt en ons uit de eenzijdigheid van onze eigen denkpatronen
haalt. En wie weet leven er in de woorden die anderen tegen ons zeggen,
wonderen. Gedachten die je op het spoor zetten van iets dat je later niet
meer wilt missen.



In deze Kringwerkgids zijn voor het eerst activiteiten opgenomen van de
Protestantse gemeente ’s-Gravenpolder-Baarland. De aan deze gemeente
verbonden predikant Geert Verschuure heeft dan ook meegewerkt in de
commissie die deze brochure heeft samengesteld. Hetzelfde geldt voor Joélle
Kooman, die als kerkelijk werker in dienst is van de Hervormde gemeente
Oudelande. Hun meedenken en inbreng ervaren wij als een verrijking!

We hopen dat het in deze gids gepresenteerde aanbod een activiteit bevat die
uw nieuwsgierigheid wekt. En dat wij u op deze manier kunnen verleiden
om dit facet van ons kerkzijn te proeven.

Rest ons nog u inspirerende en verrijkende ontmoetingen toe te wensen. En
wie weet doet u zelf de ervaring op dat in woorden wonderen kunnen leven.

Jérg Buller

mede namens het voorbereidingsteam: Evelien Barendregt-Van Rietschoten,
Joélle Kooman, Herman Offringa, Geert Verschuure en Marjo Wisse

Vormgeving en druk: Peter van Buuren / Drukkerij Driedijk



HET ‘ONZE VADER’ - GESPREKSGROEP HEINKENSZAND

Het overbekende en eeuwenoude gebed geeft de aanzet tot
gedachtewisselingen en boeiende gesprekken over allerlei onderwerpen, die
belangrijk zijn in het leven.

Data: Donderdag, 16 oktober, en 13 november 2025
Donderdag 19 februari en 19 maart 2026

Tijd: 15.00 - 16.15 uur

Locatie: ‘Ganzestraat 3 te Heinkenszand

Leiding: Evelien Barendrecht

Opgave: dsevelienbarendrecht@gmail.com of 06-46 882 434

Graag uiterlijk 1 oktober 2025

DE OPENBARING VAN JOHANNES

Het eerste woord van het laatste Bijbelboek luidt ‘Apocalyps’. Letterlijk
betekent het ‘ont-hulling’ of ‘ont-dekking’. Maar het lijkt eerder een
raadselachtig, onbegrijpelijk boek. De schrijver A.F. Th. van der Heyden
karakteriseert het als een bundel vraagtekens, verpakt in raadselen, en met
een lint van mysterie omgeven. Velen laten dit boek dan ook dicht.

Wie het toch leest, ziet daarin gauw een beschrijving van het einde van

de wereldgeschiedenis. Deze opvatting ziet echter over het hoofd dat een
‘apocalyps’ in eerste instantie een bepaalde vorm van literatuur is. Het
gaat dan om een geschrift dat een verborgen werkelijkheid onthult: de
werkelijkheid van een bovennatuurlijke wereld, waarin het leven goed is.
Deze werkelijkheid wordt onthuld aan mensen die voelen dat hun leven
bedreigd is. De crisis is zo hoog opgelopen dat het einde van de wereld

niet lang op zich zal laten wachten. Maar ook de redding is nabij: God

zal spoedig ingrijpen en een einde maken aan de slechte wereld. In deze
situatie wordt er niet genuanceerd gedacht, maar zwart-wit: er is kwaad

en er is goed. Gewoonlijk ligt dat natuurlijk niet zo: er is immers veel

grijs. Daarom moet je voorzichtig zijn in het doortrekken van lijnen naar
het heden. De Apocalyps is bedoeld als houvast en troost om het in de
levensbedreigende situatie vol te houden. In die zin is het vergelijkbaar met
een verzetsgeschrift.

In deze tijd voelen de meeste Europeanen zich waarschijnlijk niet
rechtstreeks bedreigd. Maar door o.m. het stikstofprobleem en de oorlog
vooral tussen Rusland en Oekraine ervaren veel mensen deze tijd als een
tijd van crisis. Vandaar lijkt het me interessant om samen (delen uit) de
Openbaring van Johannes te lezen en erover na te denken wat dit boek voor
ons vandaag kan betekenen.

Woensdag, 22 oktober, 19 november en 10 december 2025;

woensdag 7 januari, 4 februari en 4 maart 2026

In overleg zijn ook andere data — ook op andere dagen van de week — mogelijk.

Tijd: 19.30-21.00 uur in overleg zijn ook andere tijdstippen mogelijk.

Locatie: ‘Achter de Kerke’ bij de Protestantse kerk te Driewegen, Van Tilburghstraat 27
Leiding: Jorg Buller

Opgave: jorgbuller@yahoo.com.br of 06-49 717 353




Data:
Tijd:

Locatie:
Leiding:
Opgave:

Data:

Tijd:

Locatie:
Leiding:
Opgave:

FILMAVOND - IL VANGELO SECONDO MATTEO’

Voor zijn verfilming van het leven van Jezus van Nazareth baseerde de
Italiaanse regisseur Pier Paolo Pasolini zich uitsluitend op het evangelie
volgens Mattetis. De gesproken teksten zijn letterlijke citaten uit dit

evangelie. De regisseur zei zelf daarover: ‘De bijzondere waarde van het
evangelie van MatteUs voor onze tijd ligt erin dat het een voorbeeld van

grote vastberadenheid en absolute compromisloosheid laat zien, zonder

ooit moraliserend te zijn.” Bij de verschillende scenes is bijpassende muziek
gekozen, onder andere uit Bach’s Mattetis Passion en de Missa Luba uit
Congo. De film werd in zwart-wit opgenomen in het arme zuiden van Italig€, in
de stad Matera. Alle acteurs zijn amateurs. Ook Pasolini’s eigen moeder speelt
mee als moeder Maria op latere leeftijd. Na de premiére in 1964 was iedereen
het er over eens, zelfs het Vaticaan: geen film heeft ooit het leven, het lijden en
de opstanding van Jezus zo overtuigend weergegeven.

Woensdag 25 februari 2026.

19.00 - 21.30 uur

Mariakerk te Nisse

Herman Offringa

g.h.offringa@delta.nl of 06-12 125 739

KERNWOORDEN VAN GELOVEN

Ons christelijk geloof kent een aantal belangrijke begrippen zoals schepping,
verlossing en openbaring. Navolging, verzoening en lijden zijn enkele andere
kernwoorden van geloven.

In deze kring willen we deze meer vertrouwde woorden met elkaar uitpluizen.
Soms gewoon met een woordenboek, met Bijbelse vindplaatsen, vanuit de
basis, vanuit de wortels, vanuit de traditie.

Vandaag de dag komen ons soms onbekende woorden tegen, woorden uit
andere religieuze of spirituele sferen. Ik denk bijvoorbeeld aan Alawieten

of Karma, Ayahuasca of Ubuntu. Nu kunnen we ook van deze woorden de
betekenis opsporen, bijvoorbeeld met behulp van de computer. We krijgen dan
vast een bondig antwoord. Echter, de woorden blijven dan toch iets buiten
onszelf. In deze kring willen we per keer een kernwoord van geloven met elkaar
onderzoeken, erover nadenken en napraten, zodat we er samen iets wijzer van
worden.

Elke eerste maandag van de maand, beginnend op 1 september 2025.
Donderdag 20 februari en 20 maart 2025

20.00 - 21.30 uur

Sint Joriskerk te Hoedekenskerke, Kerkstraat 32

Herman Offringa

g.h.offringa@delta.nl of 06-12 125 739

GESPREKSKRING NIEUWDORP

Ongeveer 6 a 7 keer per jaar is er een gespreksavond in Nieuwdorp. Over het
algemeen bij iemand thuis. De thema’s vari€éren. De onderwerpen worden in
overleg gekozen. We hebben o.a. gesproken over de 40-dagentijd, Pinksteren,
zingeving en geloof aan de hand van gesprekskaartjes. En ook over zaken
die ons persoonlijk raakten in de kerk of samenleving.

Ds. Marjo Wisse heeft op ons verzoek een presentatie gegeven over de rol
van vrouwen in de Bijbel en maatschappij. Komend jaar is zij weer bereid
om een presentatie te verzorgen over een nader te bepalen onderwerp. Eind
juni hebben we het seizoen afgesloten met een lunch in Oudenbosch en
aansluitend een bezoek aan de basiliek o.l.v. een gids.
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Data:
Tijd:

Locatie:
Leiding:
Opgave:

Data:

Tijd:

Locatie:
Leiding:
Opgave:

Tijd:

Locatie:
Leiding:
Opgave:

De eerste gespreksavond is in september. Die datum en de overige data
worden aangekondigd in Kerkwijzer. De kring communiceert zelf via een
appgroep met elkaar. En indien van toepassing via de email, met informatie
ter voorbereiding op het onderwerp.

U bent van harte welkom om aan te sluiten. Als u zich (van tevoren)
aanmeldt, houden wij u op de hoogte over de datum, locatie en onderwerp.

Worden aangekondigd in Kerkwijzer of via app of mail doorgegeven.
20.00 - 22.00 uur

Bij deelnemers thuis.

Joke Bustraan en Anke de Vos

06-44 224 667

THEMA-AVONDEN ’S-GRAVENPOLDER-BAARLAND

De maandelijkse thema-avonden zijn bedoeld voor jong en oud. Telkens
staat er een Bijbelgedeelte centraal waarover de kringleider een inleiding
geeft. Daarna gaan we erover in gesprek in groepjes van ca. 5-6 personen
a.d.h.v. gespreksvragen. De gesprekken aan de tafels vinden plaats onder
het genot van een kopje koffie of thee. Het is de bedoeling om open (geloofs)
gesprekken te voeren in een gemoedelijke sfeer. Aan het einde van de avond
is er nog ruimte voor een plenair gesprek waarbij mooie dingen uit de
tafelgesprekken met de hele groep gedeeld kunnen worden.

Aankomend seizoen zullen de avonden weer gaan over de gelijkenissen van Jezus.

Voor de eerste seizoenshelft (september t/m eind 2025) zijn de data:
woensdag, 10 september, 15 oktober, 19 november en 3 december 2025
19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

‘De Ontmoeting’ te ’s-Gravenpolder, ’s-Gravenstraat 1

Louis Walhout

Niet noodzakelijk

JONGERENGESPREKSGROEP ’S-GRAVENPOLDER-BAARLAND

Elke maand komt de jongerengesprekgroep samen. De groep is bedoeld
voor jonge mensen vanaf 18 en ook 30+ is van harte welkom. De avonden
zijn gericht op verdieping rondom Bijbel en geloof. Op de avond licht de
predikant het onderwerp toe en geeft wat achtergrondinformatie; verder
gaan we erover in gesprek en is er ruimte voor relevante (geloofs)vragen.

In de Protestantse gemeente ‘s-Gravenpolder-Baarland is de kring ook een
voorbereiding op het doen van geloofsbelijdenis. Afgelopen seizoen hebben
we de diverse soorten teksten uit de Bijbel onder de loep genomen (profeten,
Bijbelse poézie, evangelién, brieven, etc.). Aankomend seizoen willen we een
aantal avonden aan de slag met een specifiek Bijbelboek en dat koppelen
aan een concreet geloofsthema dat vandaag relevant is (Bijbelboek en thema
zijn nader te bepalen).

Voor de eerste seizoenshelft (september t/m eind 2025) zijn de data:
woensdag, 24 september, 22 oktober, 27 november en

donderdag, 17 december 2025

19.30 - 21.30 uur

‘De Ontmoeting’ te ’s-Gravenpolder, ’s-Gravenstraat 1

Geert Verschuure

06 36 049 359



Data:
Locatie:

Leiding:
Opgave:

Data:
Tijd:
Locatie:
Leiding:
Opgave:

ZANGGROEP HOEDEKENSKERKE

Al vanaf 1974 verleent een groep zangers op ad hoc basis haar
medewerking aan de zondagse eredienst. Op de kerkelijke feestdagen en
in bijzondere diensten proberen we wat extra te zingen. Soms betreft dat
een nieuw lied, wisselzang of een eenvoudige meerstemmigheid.

In al die jaren hebben we al heel wat wisseling in de groep meegemaakt.
De laatste tijd dunde de groep uit, maar we konden lang rekenen op een
goede kern.

Sinds Kerst 2024 hebben ook enkele enthousiaste zangers uit ’s-Heer
Abtskerke en Nisse zich hierbij aangesloten. We zijn daar erg blij mee.
Het verhoogt de kans om door te gaan met dit werk.

Het geeft mede vorm aan een goede samenwerking tussen de drie
gemeenten die al geruime tijd samen kerkdienst hebben en ook op
andere gebieden samen actief willen zijn.

Hebt u belangstelling om, wanneer dat schikt, mee te doen, geef dan uw
e-mailadres en telefoonnummer door aan Jos Roelse.
ledereen die graag zingt, is daarbij van harte welkom.

We oefenen voor de dienst en soms maken we, voor wie kan, een
afspraak door de week.

Alle belangstellenden ontvangen voor de betreffende dienst een berichtje
met de noodzakelijke info. Ook ontvangt u via de email een MP3
bestandje met de melodie om eventueel thuis te oefenen.

Belangstellenden ontvangen een bericht

Protestantse Kerk ‘De Ark’, te Hoedekenskerke, Kerkstraat 32
Jos Roelse

roelse-rensen@hetnet.nl of 0113-639 286

CANTORIJ HET VIERHUIS

Aan de diensten van Het Vierhuis wordt een aantal keren per jaar
meegewerkt door de cantorij. Deze cantorij is geen vaste groep met vaste
oefentijden, maar bestaat uit een aantal mensen uit de vier dorpen die op
oproepbasis voor een bepaalde dienst een aantal liederen willen inoefenen.

Als er aan een dienst wordt meegewerkt krijgen alle deelnemers een bericht,
wanneer en waar er wordt meegewerkt en geoefend. Op grond daarvan
beslist iedereen of hij / zij deze keer meezingt.

Wie zich wil opgeven om mee te doen of meer wil weten kan terecht bij de
cantor, Bert Alderliesten.

Worden bekend gemaakt door bericht aan de deelnemers
Wordt bekend gemaakt door bericht aan de deelnemers
Wordt bekend gemaakt door bericht aan de deelnemers
Bert Alderliesten

bert@alderliesten.com of 06-57 204 651



ONTMOETING EN SAMEN ZINGEN VAN

GEESTELIJKE LIEDEREN IN HEINKENSZAND
Eens per maand, op maandagochtend, is er in de Dorpskerk of in de
Blasiuskerk een zangochtend. Deze ochtend staat in het teken van het
met elkaar zingen van geestelijke liederen. Daarnaast is er ruimte voor een
Schriftlezing, korte overweging en gebed. Deze zangochtend is voor iedereen
die van zingen houdt. Met deze ochtend willen we juist voor mensen met een
beperking en ouderen met dementie (en hun familie) de ruimte creéren om
met elkaar te zingen en het geloof te beleven. Deze ochtenden hebben een
oecumenische insteek. Iedereen is welkom. De zangochtend is afwisselend
in de Dorpskerk te Heinkenszand, Dorpsstraat 71 en de Blasiuskerk te
Heinkenszand, Kerkdreef 4.
Vooraf is er koffie. Wanneer u opgehaald wilt worden, dan kunt u dat
doorgeven aan Pietie de Haan (0113-562 152) of aan Nora Hooijschuur
(0113-561 932).

De zangochtenden zijn eens in de maand op maandagmorgen
van 10.45 -11.30 uur. Inloop vanaf 10.15 uur met koffie en thee.

Datum Locatie Voorganger

2025:

01 september Dorpskerk Jan de Winter

06 oktober Blasiuskerk Maaike van Dijke-van ‘t Leven
03 november Dorpskerk Bas van den Dries

01 december Dorpskerk Evelien Barendregt

2026:

05 januari Dorpskerk Maaike van Dijke-van ‘t Leven
02 februari Dorpskerk Evelien Barendregt

02 maart Dorpskerk Bas van den Dries

13 april Blasiuskerk Jan de Winter

04 mei Dorpskerk Maaike van Dijke-van ‘t Leven
01 juni Blasiuskerk Evelien Barendregt
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Data:

Tijd:

Locatie:
Leiding:
Opgave:

GESPREKSKRING FILOSOFIE

Op verzoek van deelnemers in voorgaande jaren en predikant Jorg
Buller zal een voortzetting plaatsvinden van vier bijeenkomsten van de
gesprekskring filosofie.

Op woensdag 22 oktober 2025: Bespreking van de boeken Genesis en
Exodus van de Britse rabbijn Jonathan Henry Sacks (1948-2020). De
rijkdom van inzichten van Sacks betreffen de innerlijke vrijheid van de
mens. In al zijn teksten worden verbindingen gelegd met de actualiteit
van het hedendaagse leven. Eveneens beschouwingen op het verbod van
wraak en geweld.

Op woensdag 26 november 2025: Bespreking van de boeken Leviticus,
Numeri en Deuteronomium. Essenties van de betekenis van de
zondebok, dienend leiderschap (van Mozes), het vrij worden van
psychologische angst en vrij worden van versmalling in bewustzijn door
orthodoxie en ideologie. Sacks verwijst naar Dagboeken van Franz Kafka
en naar De zin van het bestaan van Victor Frankl.

Op woensdag 7 januari 2026: De goddelijke stemmen van én in de
Natuur. Bespreken van enkele inzichten vanuit ecofilosofie. Vanuit de
inzichten van Teilhard de Chardin, Ton Lemaire, Karen Armstrong en
Carlo Rovelli (‘Witte Gaten’) kunnen we vernemen dat Moeder Natuur
biologische en andere evoluties bepaalt. Het profetische van Hopi,
Navaho en Inca volkeren lijken zich in het huidige tijdsgewricht te
voltrekken, evenals die van de Kelten.

Op woensdag 4 februari 2026: Bespreken van eigentijdse beschouwingen
van filosofie en mystiek in de Islam. De oorspronkelijke essentie van

de Islam (los van orthodoxie, los van opgelegde gedragspatronen, los

van historisch en cultureel bepaalde scheuringen, die veelal door het
masculiene en mentaal dwingende bepaald werden) kan ons doen
verstaan dat overgave een stromende rivier van het innerlijk kan zijn.

De verlichtende inzichten uit de twaalfde eeuw van Suhrawardi, Ibn
‘Arabi en Rumi, die in dieptefilosofie van Corbin en Jung doordrongen,
schenken wijsheid (Sophia) om ‘de mens van licht’ in ons binnenste te
verstaan.

De lezer van dit overzicht is welkom zich aan te melden.

Woensdag, 22 oktober en 26 november 2025;
woensdag 7 januari en 4 februari 2026

13.00 - 15.30 uur

‘Opkamer’ van de Mariakerk te Nisse, Dorpsplein 49
Ko Vos

jacobusvos50@gmail.com
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GESPREKSKRING ’S-HEER ARENDSKERKE

In ’s-Heer Arendskerke is een regionale oecumenische groep die eens per
maand samenkomt om met elkaar artikelen van levensbeschouwelijke aard
uit kranten en / of tijdschriften te bespreken. In het afgelopen seizoen
hebben we onder andere gesproken over het spreken van de Rooms-
Katholieke kerk over homofilie, leven en opvattingen in de Biblebelt en een
interview met Coen Wessel, nieuwe secretaris van de Raad van Kerken over
het spreken van de kerk. Een rijke verscheidenheid aan onderwerpen komt
aan bod. Omdat de onderwerpen per bijeenkomst worden gekozen, kunnen
nieuwe deelnemers makkelijk invoegen. De samenstelling van de groep is in
de loop van de jaren regelmatig gewisseld. Openheid en respect voor ieders
mening zijn gebleven. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Dinsdag, 30 september, 28 oktober en 25 november 2025.
Dinsdag, 27 januari, 24 februari en 31 maart 2026

(N.B.: telkens de laatste dinsdag van de maand)

14.00 uur

's-Heer Arendskerke, Slotstraat 63

Marjo Wisse en Rens Stobbelaar

M.J. Wisse, Slotstraat 63, 4458 BL ’s-Heer Arendskerke of
m.j.wisse@kpnmail.nl of 0113 — 561 322.

Wie zich voor 15 september aanmelden, krijgen het artikel dat in
september wordt besproken toegestuurd.

GoedGesprek: GERECHTIGHEID VOOR ALLES WAT LEEFT

De gespreksgroep ‘geloof en duurzaamheid’ gaat alweer aan haar

vijfde seizoen beginnen. De deelnemers ervaren het als inspirerend en
stimulerend om samen na te denken over hoe we beter kunnen zorgen
voor de schepping. We zijn meer dan een gesprekskring, want we geven
elkaar ook tips voor een duurzamere manier van leven en recht doen aan
alles wat leeft.

Behalve Bijbelstudie kijken we ook webinars en films waardoor we
ideeén opdoen voor ons leven van alledag. Zo hebben we ons al verdiept
in plastic afval, duurzame kleding en de productie van ons eten.
Gespreksleider Theanne volgt dit jaar het vak Ecologische Theologie aan
de universiteit en zal daar ook vast wat van delen.

Wil jij weten hoe je een kleinere voetafdruk op deze aarde kunt zetten

en wat er eigenlijk in de Bijbel staat over recht doen aan mensen en
natuur? Of heb je je daar al in verdiept en kun je ons een stap verder
helpen? Sluit je dan aan. We kunnen nieuwe deelnemers goed gebruiken.
Kom een keertje kijken!

Op woensdagavond om de twee weken zitten we in de knusse keuken
van de Johannes de Doperkerk in ’s-Heer Abtskerke. Welkom!

Woensdag 17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november 2025.
20.00 - 21.30 uur

Johannes de Doperkerk te 's-Heer Abtskerke, Kerkring 2

Theanne Boer

theanneboer@outlook.com
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MAALTIJD & FILM

Het is een beproefd recept: eerst lekker met elkaar eten en vervolgens samen
naar een film kijken. Beide activiteiten werken verbindend doordat we

zowel tijdens de maaltijd als na de film onze ervaringen met elkaar delen.
Daarnaast zijn beide bezigheden op een eigen manier voedzaam. Het eten
voorziet ons lichaam van voedingsstoffen die het nodig heeft om goed te
functioneren. Een film kan ons nieuwe inzichten geven doordat we zien

hoe de personages met bepaalde situaties omgaan. Ook kan hij gevoelens
oproepen en ons helpen onze emoties te uiten en te verwerken.

De ingrediénten — maaltijd en film - zijn dezelfde als in de afgelopen

jaren. Nieuw is echter de locatie. De Lancasterhof in Nieuwdorp, waar wij
tijdens de afgelopen twee jaar bij elkaar kwamen, staat niet meer tot onze
beschikking. Gelukkig hebben we een andere geschikte plek gevonden in de
Dorpskerk te Heinkenszand. Kom en proefl

Woensdag, 15 oktober 2025

Woensdag 21 januari en 25 maart 2026

Begin maaltijd 18.00 uur; film en gesprek: 19.00 uur — ca. 22.00 uur
Dorpskerk te Heinkenszand, Dorpstraat 71

Nellie Alderliesten en Jorg Buller

Noodzakelijk i.v.m. de maaltijd. Graag één week voor elke maaltijd-
& filmavond bij nellie@alderliesten.com of 06-11 645 173

€ 10,00 voor maaltijd, filmhuur en kosten beheerder.
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KOFFIEOCHTEND ’S-HEER ABTSKERKE

In ’s-Heer Abtskerke bent u iedere tweede dinsdag van de maand welkom
voor een kop koffie met wat lekkers. Er is alle ruimte voor het delen van
verhalen en gedachten.

Iedere tweede dinsdag van de maand.

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar

Consistorie van de Johannes de Doperkerk te ’s-Heer Abtskerke, Kerkring 2
Nel de Jonge, 0113-603 891

KERKCAFE DRIEWEGEN

In Driewegen bent u elke derde dinsdag van de maand welkom in het
Kerkcafé. We komen dan samen in ’Achter de kerke’, dus letterlijk via de
achterdeur aan de Van Tilburghstraat 27. We beginnen steeds om 10.00
uur en onder het genot van een kop koffie of thee en iets lekkers zitten we
gezellig bij elkaar. Vaak opent de predikant met een gedicht of een kort
verhaal, waarover vervolgens een poosje wordt gesproken. Daarna praten we
gewoon over wat we maar willen.

Naast kerkleden zijn ook andere bezoekers van harte welkom!

Alle informatie over onze gemeente, ook over het kerkcafé, is te vinden op
onze website: www.pkndeo.nl.

Vooral op de pagina ‘Actueel’, maar ook onder de andere kopjes’ kom je
nuttige informatie tegen.

De Kringwerkgids staat er eveneens op.

Vanaf dinsdag, 16 september 2025 tot 16 juni 2026 iedere derde

dinsdag van de maand.

10.00 - 11.00 uur

‘Achter de Kerke’ van de Protestantse kerk te Driewegen, Van Tilburghstraat 27
Sina Jacobse, 06-34 193 326

KOFFIEOCHTEND ’S-GRAVENPOLDER-BAARLAND
Elke derde woensdag van de maand is er een koffieochtend in
‘De Ontmoeting’. Er is vrije inloop.

Elke derde woensdag in de maand.
09.30 - 11.30 uur
‘De Ontmoeting’ te 's-Gravenpolder, 's-Gravenstraat 1
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KOFFIEOCHTEND HEINKENSZAND

Elke tweede donderdag van de maand staan koffie en thee klaar in ‘De
Ontmoeting’ (zaal achter de kerk) in Heinkenszand. Iedereen is van harte
welkom voor een gezellig samenzijn en een praatje onder het genot van een
kopje koffie of thee.

Elke tweede donderdag van de maand

09.30 - 11.00 uur

‘De Ontmoeting’ (achter de kerk), Dorpstraat 71, Heinkenszand,
Gery Blok-Molenaar, geryblok@hotmail.com of 06 -12 083 238

KOFFIE, TWEEDEHANDSWINKEL EN REPAIR CAFE IN HEINKENSZAND
Sinds een paar jaar is er in de Barbesteinkerk een tweedehandswinkel van
het Leger des Heils. In het gebouw of op het terras voor de kerk, kunt u
genieten van een gratis kopje koffie of thee en een praatje. Tevens zijn er
tussen 11.00 en 12.30 uur soep en tosti’s te koop (behalve op zaterdag).

Kom vooral gewoon een keer langs!

Elke dinsdag-woensdag-en donderdag en elke eerste zaterdag van de maand.
10.00 - 16.00 uur: (op dinsdag, woensdag en donderdag).

10.00 - 13.00 uur (op zaterdag): Tweedehandswinkel van het Leger des Heils
geopend

Iedere donderdag: 10.00 — 12.00 uur: Repair café

Barbesteinkerk te Heinkenszand, Clara’s pad 6

Willemien Braamse: Willemien@Braamse.nl

KOFFIEOCHTEND NIEUWDORP

Elke week is er in Nieuwdorp ‘Kerkplein’ op de woensdagmorgen. Vaste
gasten en iedereen die langskomt kunnen aanschuiven voor een kopje koffie
met wat lekkers. De verhalen gaan over alles wat speelt in de wereld tot en
met de kleinkinderen, vakantie, kerkdiensten en alles wat verder ter tafel
komt. Iedereen is welkom; de één komt een hele ochtend, een ander komt
even aan voor een kopje koffie en gaat weer verder.

Elke woensdagmorgen.

09.00 - 11.00 uur

Dorpshuis “t Hart’ te Nieuwdorp, Coudorp 1.
Cobi Joosse, 06-20 184 095
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