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LEVENSKUNST

Ieder mens verlangt ernaar iets moois te maken van zijn of haar leven. Een
soort kunstwerk, zeg maar. Dat gaat niet altijd vanzelf. Zeker: de ‘dingen’
die wij als de meest waardevolle ervaren - liefde, bijvoorbeeld, en kinderen
- worden ons geschonken. We kunnen ze niet zelf maken. Alleen maar
ontvangen. Net zoals we ons eigen leven hebben ontvangen.

Ons leven is een gave, en het is tevens ook een 6p-gave. Wij moeten er
zelf vorm aan geven. We moeten er zelf aan arbeiden, net zoals aan een
kunstwerk. We moeten zien er iets van te maken. Dat valt niet altijd mee.
Want ieder van ons heeft zijn of haar eigen beperkingen. En hoe vaak
lopen we niet aan tegen onze grenzen! Ons leven is dan ook maar beperkt
maakbaar. We moeten het doen met onze eigen, beperkte mogelijkheden.
En die kunnen in de loop der tijd nog eens verder verkleind worden.
Bijvoorbeeld door ziekte.

Ik denk dat ieder mens op de een of andere manier met zijn of haar leven
worstelt. Worstelt met de grenzen van het maakbare. Met verlangens die
onvervulbaar blijken. Met gemis dat veroorzaakt wordt door verlies. Met een
beeld uitgedrukt, raakt ieder op zijn of haar levensweg gewond.

Gelukkig zijn er onderweg plekken om uit te rusten en nieuwe kracht te
putten. Een soort herbergen. De kerk is er één van. Zo wordt ze onder meer
gezien in een lied van ds. A.F. Troost uit zijn bundel Zingende gezegend’.
Twee coupletten daarvan haal ik hieraan. Ze luiden als volgt:

Dit huis, een herberg, onderweg

voor wie verdwaald van heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn

voor wie met olie en met wijn

pijnlijke wonden liet verbinden,

dit huis, waarin men smarten deelt
weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, met liefde opgebouwd,

dit gastenhuis voor jong en oud,

ligt langs de weg als een oase;

hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat

en hier zijn lasten liggen laat.

De kerk als herberg: ‘een toevluchtsoord in de woestijn’. Op weggedeeltes
waarin het leven dor en doods lijkt, je je leeg en eenzaam voelt en waar je
niet ziet hoe je verder moet. Een plek waar pijn wordt gedeeld en wonden
worden verbonden. Waar men, als in een oase, nieuwe kracht kan putten.

Is dit beeld te mooi voor hoe wij de kerk ervaren? Voor sommigen zeker.
Vooral, voor wie de kerk en alles wat ermee samenhing, in zijn of haar
jonge jaren als beknellend heeft beleefd. En wie haar later de rug heeft
toegekeerd en daardoor niet heeft meegemaakt dat er in de kerk, net zoals
in heel de maatschappij, in de loop van de jaren veel veranderd is. Ook wie
teleurgesteld werd door het gedrag van een voorganger, van ambtsdragers
of andere gemeenteleden zal het beeld van de kerk als een plek waar pijn
wordt gedeeld en wonden worden verbonden, als niet realistisch ervaren.



En het klopt dat in de kerk niet alles zo is, als het volgens het goede nieuws
van Gods liefde zou ‘moeten’. Want ook de kerk, de gemeenschap van
gelovigen, heeft haar beperkingen. Maar iets van de helende gemeenschap
waarover de dichter het heeft, is naar mijn eigen ruime ervaring met
verschillende kerkgemeenten in binnen- en buitenland zeker in elke
gemeente te vinden.

Dat de kerkgemeente een gemeenschap is, waarin mensen met elkaar en
met buitenstaanders meeleven, heeft te maken met de kostbare schat,
waarvan zij de hoedster is: de Bijbel. In de Bijbel en in de daardoor
geinspireerde christelijke traditie zijn schatten vol levenskunst verborgen,
waarvan met volle handen wordt uitgedeeld. Niet alleen in de zondagse
erediensten en in het pastoraat, maar ook in tal van andere bijeenkomsten,
met name het kringwerk.

Met deze Kringwerkgids hebt u als het ware een sleutel in handen,

waarmee u de deur naar die schatkamer kunt openen. De eigenlijke schat
die erin verborgen ligt, de Bijbel, geeft ons toegang tot God, de Bron van

alle leven. Uit deze Bron mogen we op onze levensweg kracht en inspiratie
putten, zoals we het o.m. in het kringwerk doen. Omdat het leven de meest
uiteenlopende facetten omvat, wordt er een verscheidenheid van kringen
aangeboden. U vindt hierin gespreksgroepen over teksten uit de Bijbel zelf
zoals de Psalmen, over geloof en duurzaamheid, over levensbeschouwelijke
onderwerpen, over levensvragen en over culturele dingen zoals films.

Verder zijn er bijeenkomsten, waarin de deelnemers iets met elkaar déen,
zoals bij de zangactiviteiten en de missionaire brei- en haakgroepgroep.

Wat al deze kringen met elkaar verbindt is dat ze putten uit de schat van
geloof en levenskunst die verborgen ligt in de Bijbel. Dat geldt zelfs voor
activiteiten, die ogenschijnlijk niets met de Bijbel te maken hebben, zoals de
koffieochtenden. Want deze bijeenkomsten zijn geinspireerd door de Bijbelse
opdracht om het leven met elkaar te delen en naar elkaar om te zien.

Ons voorbereidingsteam heeft met het vertrek van Mathilde Meulensteen
uit de Hervormde gemeente Oudelande en Het Vierhuis helaas een kracht
verloren die in de afgelopen jaren heel inspirerende en soms buiten-gewone
ideeén en activiteiten heeft aangedragen. We willen haar van harte danken
voor haar inbreng tijdens de afgelopen jaren en wensen haar toe dat zij op
dezelfde bevleugelende en originele manier zegenrijk werkzaam mag zijn in
haar nieuwe gemeente te ’s-Heer Hendrikskinderen.

Rest ons de hoop uit te spreken dat deze Kringwerkgids u verleidt om uw
eigen schat te delven en zich daarbij te laten verrijken door de ervaringen
van andere schatgravers.

Jérg Buller

mede namens het voorbereidingsteam: Evelien Barendregt-Van Rietschoten,
Herman Offringa en Marjo Wisse

Vormgeving en druk: Peter van Buuren / Drukkerij Driedijk
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BIJBELLEZEN MET MARGA.

DRIE AVONDEN IN DE ZAK VAN ZUID-BEVELAND
Minstens 2000 jaar oud zijn de verhalen uit de Bijbel en toch hebben ze ons
nog steeds iets te zeggen. Samen lezen we één zo’n verhaal om te kijken of
dat wonderlijke weer gebeurt: dat wij worden aangesproken. Begeleiding is
in handen van Marga Haas. De avonden zijn los van elkaar te volgen.

Data: Maandag, 15 januari, 18 maart en 13 mei 2024

Tijd: 19.30 — 21.00 uur (uiterlijk)

Locatie: ‘Achter de Kerke’ bij de Protestantse kerk te Driewegen, Van Tilburghstraat 27
Leiding: Marga Haas

Opgave: Niet noodzakelijk, maar wel handig. Stuur een berichtje naar info@margahaas.nl

PSALMEN IN WOORD EN BEELD

‘De Psalmen hebben het ritme van het mensenhart en daarom worden zij
nu al bijna drieduizend jaar gezongen. En zij zullen gezongen worden zolang
er mensenharten kloppen’, zei de bekende predikant Oepke Noordmans. In
de Psalmen zeggen mensen tegen God, wat hen blij en wat hen boos maakt.
Zij uiten hun dankbaarheid en roepen Hem om hulp voor dreigingen die zij
voelen of vrezen. De (lied)dichter Barnard schrijft: ‘Er wordt in [de Psalmen]
gekermd en gebeden, gejubeld met haast overslaande stem en gescholden,
gezegend en vervloekt.’

Omdat ook wij vreugde en verdriet, boosheid en benauwenis ervaren, zijn
veel Psalmwoorden voor ons herkenbaar. Ze sluiten aan bij wat wij zelf
ondervinden en geven woorden aan gevoelens die ons te machtig worden of
die onze stem verstikken.

Wat Psalmen met woorden teweegbrengen, doen beeldende kunstwerken
met vormen en kleuren. Kunstenaars geven in hun werken uitdrukking aan
emoties die wij vandaag de dag ook voelen. Daarom kunnen kunstwerken,
net zoals Psalmwoorden, ons diep van binnen raken.

In deze gespreksgroep wil ik dan ook het luisteren naar Psalmen verbinden
met het kijken naar schilderijen. Daarbij zullen we eerst in stilte naar

een kunstwerk kijken en het op ons laten inwerken. Wat roept het op?
Welke titel zou je eraan kunnen geven? Wekt het herinneringen aan wat je
gehoord, gelezen of zelf meegemaakt hebt?

Daarna zullen we een Psalm lezen die ik passend vind bij het gekozen
kunstwerk. Kunnen we eigen ervaringen herkennen in de woorden van de
psalmist?

Tenslotte zullen we proberen om tussen de Psalm en het schilderij
verbanden te ontdekken. Geeft de Psalm aanleiding om anders dan eerst
naar het kunstwerk te kijken? Of krijg je juist door het schilderij een andere
zicht op de Psalm?

Deze kring biedt de gelegenheid om als het ware aan de hand van een
Psalm en een kunstwerk in gesprek te komen met onszelf en met elkaar.
Een boeiende onderneming die ons laat voelen dat de Psalmen — zoals heel
de Bijbel — niet alleen betrekking hebben op ons geloofsleven, maar alle
facetten van ons bestaan raken. Daar wordt ons leven enorm door verdiept
en verrijkt.

Data: Woensdag, 8 en 22 november en 6 december 2023

Tijd: 14.30-16.00 uur of 19.30 — 21.00 uur Bij aanmelding graag voorkeur aangeven
Locatie: ‘Achter de Kerke’ bij de Protestantse kerk te Driewegen, Van Tilburghstraat 27
Leiding: Jorg Buller

Opgave: jorgbuller@yahoo.com.br of 06-49 717 353
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GESPREKSKRING NIEUWDORP

Een aantal keer per jaar is er een gespreksavond in Nieuwdorp. Over het
algemeen bij iemand thuis. De thema’s variéren. We hebben het gehad
over het gebed, ziekenzalving, verschillende Bijbelteksten en het jaarthema
van de landelijke kerk. De eerste avond is op 28 september. Verder worden
de data soms aangekondigd in Kerkwijzer, maar vaker via de app of mail.
U bent van harte welkom om aan te sluiten. We houden u op de hoogte
wanneer de volgende bijeenkomsten zijn.

Data: Donderdag 28 september. De volgende data worden aangekondigd in
Kerkwijzer of via app of mail doorgegeven

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Locatie: Bij deelnemers thuis

Leiding: Leneke Buteijn

Opgave: Leneke Buteijn, 06-27 160 477

GESPREKSGROEP HEINKENSZAND: ‘DOORNSE CATECHISMUS’

Een groep predikanten heeft 52 vragen opgesteld bij de Apostolische
Geloofsbelijdenis. In het boekje ‘Doornse Catechismus’ zijn deze gebundeld.
Elk hoofdstukje behandeld een vraag.

Enkele voorbeelden: Wat is mijn diepste troost? Bestaat toeval? Heeft God
plezier in andere religies dan het christendom? Kun je geloven buiten de
kerk? Wat is bidden?

De predikanten zijn op zoek gegaan naar eigentijdse antwoorden, zowel
theologische als spirituele. De antwoorden geven een aanzet om met elkaar
in gesprek te gaan over de verschillende thema’s.

Data: Donderdag 19 oktober en 9 november 2023,
15 februari en 14 maart 2024
Tijd: 19.30 - 20.45 uur
Locatie: Heinkenszand, Ganzestraat 3
Leiding: Evelien Barendregt
Opgave: dsevelienbarendregt@gmail.com of 06-46 882 434 tot uiterlijk 1 oktober 2023




DE APOSTELKRING VAN NISSE

Aan de uiteinden van de dakspanten van de Mariakerk van Nisse vinden
we een kring van twaalf houten beelden. Ze stellen de eerste volgelingen
van Jezus voor. De beelden zijn rond het jaar 1450 gemaakt en hebben
de beeldenstorm in de 16e eeuw dus doorstaan. Over deze beelden is veel
te vertellen. Joke Smallegange schreef er al een mooie brochure over. We
maken een rondwandeling langs deze portrettengalerij en vertellen elkaar
over de details die we zien en wat die betekenen.

In onze hedendaagse cultuur worden we overspoeld door beelden. We zien
mooie, maar ook veel rauwe beelden. Er zijn beelden die aandacht trekken
en blijven hangen. In deze kring willen we ook over deze dingen met elkaar
in gesprek gaan. Wat is voor ons grensverleggend (geweest)? Wat willen we
graag bewaren, of waar willen we het liefst van af? Hoe zullen toekomstige
generaties op de beelden van onze tijd terugkijken?

De kring staat open voor leden van alle kerken in de regio, zeker ook van
de parochies. We beginnen op zondagmiddag 8 oktober met de mogelijkheid
van een vervolg, in onderling overleg.

Data: Zondagmiddag 8 oktober. Mogelijk vervolg, in onderling overleg
Tijd: 16.00 - 17.00 uur

Locatie: Mariakerk te Nisse, Dorpsplein 49

Leiding: Herman Offringa

Opgave: g.h.offringa@delta.nl of 06-12 125 739

GELOOF, NATUUR EN MILIEU:

NIET ALLEEN PRATEN, MAAR OOK DOEN
De gespreksgroep ‘geloof en duurzaamheid’ gaat alweer aan haar derde
seizoen beginnen. De leden ervaren het als inspirerend en stimulerend om
samen na te denken over hoe we beter kunnen zorgen voor de schepping.
We zijn meer dan een gesprekskring, want we geven elkaar ook tips voor een
duurzamere manier van leven.

Behalve Bijbelstudie kijken we ook webinars en films en proberen we
vegetarische gerechten waardoor we ideeén opdoen voor ons leven van
alledag. Zo hebben we ons al verdiept in plastic afval, duurzame kleding en
de productie van ons eten.

Wil jij weten hoe je een kleinere voetafdruk op deze aarde kunt zetten en wat
er eigenlijk in de Bijbel staat over natuur en milieu? Of heb je je daar al in
verdiept en kun je ons een stap verder helpen? Sluit je dan aan. We kunnen
nieuwe leden goed gebruiken. Kom een keertje kijken! Meestal zitten we in
de knusse keuken van de Johannes de Doperkerk in ’s-Heer Abtskerke.
Welkom!

Data: Dinsdag 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november 2023
Tijd: 20.00 - 21.30 uur

Locatie: Johannes de Doperkerk te 's-Heer Abtskerke, Kerkring 2
Leiding: Theanne Boer

Opgave: theanne69@gmail.com




Data:
Tijd:

Locatie:
Leiding:
Opgave:

Tijd:

Locatie:
Leiding:
Opgave:

Data:
Tijd:

Locatie:
Leiding:
Opgave:

ZANGGROEP HOEDEKENSKERKE

Op ad-hoc basis zal de zanggroep in Hoedekenskerke onder leiding van Jos
Roelse haar medewerking verlenen aan de eredienst. Data en tijden worden
kenbaar gemaakt via ‘Kerkwijzer’.

Worden bekend gemaakt via Kerkwijzer

Wordt bekend gemaakt via Kerkwijzer

Protestantse Kerk ‘De Ark’, te Hoedekenskerke, Kerkstraat 32
Jos Roelse

roelse-rensen@hetnet.nl

CANTORIJ NISSE / ’S-HEER ABTSKERKE
Ook dit seizoen willen we ons met de cantorij gaan voorbereiden op de
kerstviering die dit jaar op maandag valt en in Nisse plaatsvindt.

De laatste ervaringen met de cantorij waren positief, zeker ook door de
bijdrage vanuit Hoedekenskerke.

Eind september/begin oktober zullen we inventariseren of er voldoende
mensen mee willen/kunnen doen. Dan kijken we ook welke afspraken
we kunnen maken, zodat we halverwege niet voor verrassingen komen te
staan.

In ieder geval beginnen de repetitieavonden een week of zes voor Kerst.
Ieder die mee wil doen is van harte welkom!

In overleg op dinsdagavond. Leden van de cantorij - ook onze gasten uit
Hoedekenskerke - worden op de hoogte gehouden via email. Informatie
wordt ook verstrekt via Kerkwijzer

19.00 - 20.00 uur.

Wordt bekend gemaakt via Kerkwijzer

Gernan Schreuder

gernando@zeelandnet.nl of 0113 - 649 714

CANTORIJ HET VIERHUIS

Aan de diensten in de vier kerken van Het Vierhuis wordt een aantal keren
per jaar meegewerkt door de cantorij. Deze cantorij is geen vaste groep met
vaste oefentijden, maar bestaat uit een aantal mensen uit de vier dorpen
die op oproepbasis voor een bepaalde dienst een aantal liederen willen
inoefenen.

Als er aan een dienst wordt meegewerkt krijgen alle leden een bericht
wanneer en waar er wordt meegewerkt en wanneer er wordt geoefend. Op
grond daarvan beslist iedereen of hij/zij deze keer meezingt.

Wie zich wil opgeven om mee te doen of meer wil weten kan terecht bij een
van de cantors: Stoffel Gunst en Bert Alderliesten.

Worden bekend gemaakt door bericht aan leden.

Wordt bekend gemaakt door bericht aan leden.

Wordt bekend gemaakt door bericht aan leden.

Stoffel Gunst en Bert Alderliesten

Stoffel Gunst: sgunst@hetnet.nl of 0113-563 596

Bert Alderliesten: bert@alderliesten.com of 06-57 204 651



ONTMOETING EN SAMEN ZINGEN VAN

GEESTELIJKE LIEDEREN IN HEINKENSZAND
Eens per maand, op maandagochtend, is er in de Dorpskerk of in de
Blasiuskerk een zangochtend. Deze ochtend staat in het teken van het
met elkaar zingen van geestelijke liederen. Daarnaast is er ruimte voor een
Schriftlezing, korte overweging en gebed. Deze zangochtend is voor iedereen
die van zingen houdt. Met deze ochtend willen we juist voor mensen met een
beperking en ouderen met dementie (en hun familie) de ruimte creéren om
met elkaar te zingen en het geloof te beleven. Deze ochtenden hebben een
oecumenische insteek. Iedereen is welkom. De zangochtend is afwisselend
in de Dorpskerk te Heinkenszand, Dorpsstraat 7 en de Blasiuskerk te
Heinkenszand, Kerkdreef 4.

Vooraf is er koffie. Wanneer u opgehaald wilt worden, dan kunt u dat
doorgeven aan Pietie de Haan (0113-562 152) of aan Nora Hooijschuur
(0113-561 932).

De zangochtenden zijn eens in de maand op maandagmorgen
van 10.45 -11.30 uur. Inloop vanaf 10.15 uur met koffie en thee.

Datum Locatie Voorganger

2023:

4 september Dorpskerk Evelien Barendregt

2 oktober Blasiuskerk Jan de Winter

6 november Dorpskerk Bas van den Dries

4 december Dorpskerk Maaike van Dijke-van ‘t leven
2024:

8 januari Dorpskerk Evelien Barendregt

S februari Dorpskerk Jan de Winter

4 maart Blasiuskerk Bas van den Dries

8 april Dorpskerk Maaike van Dijke-van ‘¢ leven
6 mei Blasiuskerk Evelien Barendregt

3 juni Dorpskerk Jan de Winter
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Data:

Tijd:

Locatie:
Leiding:
Opgave:

FILOSOFIEKRING NISSE

Op verzoek van deelnemers die eerdere jaren deelnamen en predikant
Jorg Buller zullen in het seizoen 2023 - 2024 opnieuw thema’s rondom
inzichten van wijsheid en het religieuze op vier woensdagmiddagen
besproken worden.

Een ieder die overwegingen rond levensvragen heeft is welkom.

De benadering van thema’s die hieronder genoemd worden zal
laagdrempelig zijn en is vooral bedoeld met elkaar in dialoog te zijn.
Daartoe is geen kennis uit boeken nodig.

De eerste woensdagmiddag is 18 oktober 2023. Aan de hand van

het boek Denken van Hannah Arendt (1906 - 1975) zal verduidelijkt
worden dat wat als ‘denken’ wordt aangeduid een innerlijk gerichte
aangelegenheid is welke er voor zorgt dat de mens verantwoordelijk

en gevoelig handelt. Dit is één van de voorwaarden voor vrijheid en de
mogelijkheid om samen te leven. Vanzelfsprekend zullen achtergronden
van deze visionaire filosofe en de actualiteit van haar inzichten toegelicht
worden.

De tweede woensdagmiddag, 22 november 2023, zullen thema’s uit

de boeken Willen en Oordelen van Hannah Arendt besproken worden.
Genoemde drie boeken samen dragen als titel Leven in de Geest.
Essentie is dat elk mens steeds een nieuw begin kan maken, een nieuwe
nataliteit. Daartoe verwijst Arendt naar woorden van Jezus, Augustinus
en anderen. Vooral hoe het ‘liefdesbegrip’ en ‘wedergeboorte’ vanuit de
oorspronkelijke taal (Hebreeuws, Grieks, Latijn) opgevat kan worden.

De derde woensdagmiddag is 10 januari 2024. Van de Britse schrijfster
Evelyn Underhill is het boek Mystiek (uit 1924) in het Nederlands
vertaald. Zij schetst inzichten van zieners en zieneressen welke getuigen
dat naast het gezonde verstand diepten van religieuze verbeelding

in de ziel van de mens wonen. Vermogens van innerlijke verbeelding
zijn uniek, doen mensen van elkaar verschillen en kunnen tegelijk
wederkerig zijn. Ter illustratie zullen innerlijke ervaringen van Jung,
welke hij tussen 1913 en 1916 onderging, die hij in zijn zes Zwarte
Boeken opschreef, ter sprake komen.

De vierde woensdagmiddag, 7 februari 2024, gaat het om verstilling

en rusteloosheid. In leven en poézie van de dichter Rilke (1875 - 1926)
komt het vertwijfelde van een gevoelig mens tot uitdrukking. In Blijven
is nergens worden Rilke’s reizen door Europa beschreven. In zijn brieven
zijn overeenkomsten op te merken met die van Vincent van Gogh. Het
worstelen met het innerlijk goddelijke en het bemoedigende.

Wanneer het aanleveren van een hoofdstuk uit één van genoemde
boeken per keer gewenst wordt, zal Jos Roelse deze bijtijds per mail
verzenden.

Woensdag, 18 oktober en 22 november 2023;

10 januari en 7 februari 2024

13.00 - 15.30 uur

‘De Dompe’ in de Mariakerk te Nisse, Dorpsplein 49
Ko Vos

jacobusvos50@gmail.com
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Tijd:

Locatie:
Leiding:
Opgave:

GESPREKSKRING ’S-HEER ARENDSKERKE

In ’s-Heer Arendskerke is een regionale oecumenische groep die eens per
maand samenkomt om met elkaar artikelen van levensbeschouwelijke

aard uit kranten en/of tijdschriften te bespreken. Omdat de onderwerpen
per bijeenkomst worden gekozen, kunnen nieuwe deelnemers makkelijk
invoegen. De samenstelling van de groep is in de loop van de jaren
regelmatig gewisseld. Openheid en respect voor ieders mening zijn gebleven.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Dinsdag, 26 september, 31 oktober en 28 november 2023.

Dinsdag, 30 januari, 27 februari en 19 maart 2024 (N.B.: telkens de laatste
dinsdag van de maand, behalve in maart!)

14.00 uur

‘s-Heer Arendskerke, Slotstraat 63

Marjo Wisse

M.J. Wisse, Slotstraat 63, 4458 BL ’s-Heer Arendskerke of
m.j.wisse@kpnmail.nl of 0113 — 561 322.

Wie zich voor 15 september aanmelden, krijgen het artikel dat in september
wordt besproken toegestuurd.
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MAALTIJD & FILM

Natuurlijk kun je het ook in je eentje doen: een maaltijd gebruiken en
naar een film kijken. Maar als je het samen met anderen doet, voed je niet
alleen je lichaam, maar ook je ziel. Want als je samen aan tafel zit, praat je
natuurlijk met elkaar. Je vertelt, wat je hebt meegemaakt of hoe iets wat
je gehoord hebt of gelezen, je raakt. Of je luistert naar wat een ander heeft
beleefd en wat hem of haar bezighoudt. Zo deel je ervaringen en wissel je
met elkaar van gedachten. En dat schept een band.

Aan tafel spreek je echter alleen met hen die bij jou in de buurt zitten. Aan
het andere einde van je tafel en aan andere tafels wordt er waarschijnlijk
over heel andere dingen gepraat. Wanneer we na de maaltijd gezamenlijk
naar een film kijken, horen en zien wij allen hetzelfde verhaal. Daardoor kan
er tussen ons allen een verbinding ontstaan en blijft de onderlinge band niet
beperkt tot de kleine kring van onze tafelburen.

Net zoals in een gesprek, kijken we ook in een film naar het leven vanuit een
ander perspectief. We zien hoe de hoofdpersoon met een bepaalde situatie
omgaat. En dat kan ons aan het denken zetten over hoe wijzelf met een
vergelijkbare situatie zijn omgegaan.

In het aansluitende gesprek over de film vertelt één van ons misschien,

wat hij heeft gedaan, toen hij zoiets meemaakte als de hoofdpersoon in de
film. Of we horen, welke herinneringen, gedachten en gevoelens de film
heeft opgeroepen. Misschien krijgen we een nieuw inzicht. Of worden we
geinspireerd om op een andere manier tegen eigen ervaringen aan te kijken.

Samen eten en naar een film kijken is dus gezellig én inspirerend. Het is
lekker én verrijkend. Een genot voor lichaam én ziel.

Data: Dinsdag, 24 oktober 2023
Dinsdag 16 januari en 19 maart 2024
Tijd: Begin maaltijd 18.00 uur; film en gesprek: 19.00 uur - ca. 22.00 uur
Locatie: Lancasterhof te Nieuwdorp, Baconstraat 11
Leiding: Nellie Alderliesten en Jorg Buller
Opgave: Noodzakelijk i.v.m. de maaltijd. Graag één week voor elke maaltijd-
& filmavond bij nellie@alderliesten.com of 06-11 645 173
Kosten: € 10,00 voor maaltijd en film-en zaalhuur.
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KOFFIEOCHTEND ’S HEER ABTSKERKE

In ’s-Heer Abtskerke bent u iedere tweede dinsdag van de maand welkom
voor een kop koffie met wat lekkers. Er is alle ruimte voor het delen van
verhalen en gedachten.

ledere tweede dinsdag van de maand.

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar

Consistorie van de Johannes de Doperkerk te ’s-Heer Abtskerke, Kerkring 2
Nel de Jonge, 0113-603 891

KERKCAFE DRIEWEGEN

In Driewegen bent u elke derde dinsdag van de maand welkom in het
Kerkcafé. We komen dan samen in ’Achter de kerke’, dus letterlijk via de
achterdeur aan de Van Tilburghstraat 27. We beginnen steeds om 10.00
uur en onder het genot van een kop koffie of thee en iets lekkers zitten we
gezellig bij elkaar. Soms praten we over een specifiek onderwerp, iets uit het
nieuws of iemand vertelt over een mooie reis. Naast kerkleden zijn ook ander
bezoekers van harte welkom!

Alle informatie, ook over kerkcafé, is te vinden op onze website:
www.pkndeo.nl

Vooral de pagina ’Actueel’ maar ook onder de andere ’kopjes’ kom je nuttige
informatie tegen. De kringwerkgids staat er eveneens op.

Vanaf dinsdag, 19 september 2023 tot en met juni 2024 iedere derde
dinsdag van de maand.

10.00 - 11.00 uur

‘Achter de Kerke’ bij de Protestantse kerk te Driewegen, Van Tilburghstraat 27
Sina Jacobse, 06-34 193 326

KOFFIE, TWEEDEHANDSWINKEL EN REPAIR CAFE IN HEINKENSZAND

In Heinkenszand bent van harte welkom voor een (gratis) kop koffie of thee.
Sinds een paar jaar is er in de Barbesteinkerk een tweedehandswinkel van
het Leger des Heils. In het gebouw of op het terras voor de kerk, kunt u
genieten van uw kopje koffie of thee en een praatje.

Kom vooral gewoon een keer langs!

Elke dinsdag-woensdag-en donderdag en elke eerste zaterdag van de maand.
10.00 - 16.00 uur: (op dinsdag, woensdag en donderdag).
10.00 — 13.00 uur (op zaterdag): Tweedehandswinkel van het Leger des Heils
geopend
Iedere donderdag: 10.00 — 12.00 uur: Repair café
11.30 — 12.30 uur: soep en tosti’s.
Barbesteinkerk te Heinkenszand, Clara’s pad 6
Willemien Braamse: Willemien@Braamse.nl
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KOFFIEOCHTEND NIEUWDORP

Elke week is er in Nieuwdorp in het zaaltje van de soos in lancasterhof een
koffieochtend op de woensdagmorgen.

Vaste gasten en iedereen die langskomt kan aanschuiven voor een bakje
koffie met wat lekkers. De verhalen gaan over alles wat speelt in de wereld
tot en met de kleinkinderen, vakantie, kerkdiensten, en alles wat verder ter
tafel komt. Iedereen is welkom; de één komt een hele ochtend, een ander
komt even aan voor één kopje en gaat weer verder.

Data: Elke woensdagmorgen.

Tijd: 09.30 - 11.30 uur

Locatie: Lancasterhof, Baconstraat 11 (ingang aan de voorzijde, waar ook de ingang
van de fysio is.

Contact: Cobi Joosse, 06-20 184 095

MISSIONAIRE BREI EN HAAKGROEP HOEDEKENSKERKE "
Het komende najaar willen we ons werk nog ' '
bestemmen voor

Stichting Embrace. Deze stichting heeft haar
werkgebied in Hongarije.

Zij zetten zich in voor de allerarmsten en voor
daklozen. Op dit moment werken zij ook aan
de grens van Oekraine, waar kleding en hulpgoederen worden uitgedeeld.
Vooral het afgelopen jaar is veel naar noodhulp voor Oekraine gegaan. Zij
proberen alle hulp zo breed mogelijk in te zetten. Zoals zij schrijven op hun
website: ‘gericht op herstel en behoud van een leefbaar leven’.

Fijn om te merken dat er zoveel empathie is met onze doelen en dat er
mensen zijn die op afstand thuis willen meewerken!
Voor allen die een keer willen aanschuiven volgen hier de gegevens:

Data: Dinsdagochtend om de veertien dagen, startdatum zal worden bekend
gemaakt in Kerkwijzer.

Tijd: 10.00 - 11.30 uur

Locatie: Protestantse kerk ‘De Ark’ te Hoedekenskerke, Kerkstraat 32

Contact: Marianne Bijkerk, mariannebijkerk@zeelandnet.nl

Gerda Koemans, lkoemans@zeelandnet.nl
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